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Pastoor Geilen tel. 045 5241208 
b.g.g 06 25393435.  
Koster Schra Rijkx tel. 06 50508913; 
Frank Bisscheroux tel. 06 14933993. 
 
Parochiebureau voor vragen en 
intenties op dinsdag in de pastorie 
door vrijwilligers uit de parochie van 
09.30 -10.30 uur, tel. 5241208.   
Parochiebureau pastoraal: donderdag 
van 14.00 – 16.00 uur. 
 
 

Bankrekeningnummers: Kerkbijdrage: NL50 RABO 0137 7015 19  
of NL90 INGB 0001 0346 51 t.n.v. Parochie H. Bavo. 
Misintenties en andere betalingen: NL32 RABO 0137 7038 80 t.n.v. Parochie H. Bavo 
Klussendienst: De klussendienst doet kleine klusjes voor die mensen die niemand 
hebben die hen kan helpen. Telefonisch opgeven (5241208) op dinsdag en vrijdag van 
9.30u.-10.30u. 
Ziekencommunie/ziekenbezoek: Als u de H. Communie wilt ontvangen op de eerste 
vrijdag van de maand of bezoek van pastoor thuis, in ziekenhuis of kliniek op prijs stelt 
kunt u dat doorgeven op tel. 045 5241208.  
Website: www.bavonuth.nl 
Facebookpagina: Parochiecluster Méér-kerk 
E-mailadressen: pastoor@bavonuth.nl; secretariaat@parochieclustermeerkerk.nl;  
redactiekerkklokje@bavonuth.nl; parochiebureau@bavonuth.nl. 
 
 
MISINTENTIES VAN 19 MEI t/m 1 JUNI 2024 
Zondag 19 mei Eerste Pinksterdag 09.30 uur: Eerste Communiemis (met live 
streaming). 
Maandag 20 mei Tweede Pinksterdag 09.30 uur: H. Mis m.m.v. Gemengd Bavokoor 
(met live streaming). 
Intenties: 
- zeswekendienst Zef Odekerken; 
- ouders Ernest Collaris en Maria Collaris-Debets. 
Vrijdag 24 mei 09.00 uur: H. Mis. 
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. 
Zondag 26 mei 09.30 uur: H. Mis (met live streaming). 
Intenties: 
- 1e jrd. Vivian Vankan; 
- fam. Meessen-Knubben; 
- 10e jrd. Manon Griffijn- Bemelmans. 
Maandag 27 mei 09.00 uur: H. Mis. 
Vrijdag 31 mei 09.00 uur: H. Mis. 
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. 
 
1. THEMA: De Heilige Geest ontvangen 
Dit weekend vieren we het hoogfeest van 
Pinksteren, de komst van de Heilige Geest. In 
wind en storm daalde de Geest in vurige tongen 
op de leerlingen van Jezus neer en hielp hen 
om het geloof te verkondigen. Kunnen wij de 
Geest van God nu nog even goed ervaren zoals 
de leerlingen toen? Is Zij ook onze helper? 



Brengt Ze ons op adem en verwarmt Ze ons? Misschien vinden we door de Geest wel 
antwoorden waar we al lang naar op zoek zijn.  
Bij de drie grote feesten in de kerk: Kerstmis, Pasen en Pinksteren, speelt vuur een grote 
rol. Vuur heeft twee wezenlijke eigenschappen: het geeft licht en warmte. 
Bij het kerstfeest leggen we de nadruk op het element licht: de terugkeer van het licht, 
in die donkere dagen. Bij Pasen denken we eveneens vooral aan licht, het licht dat blijft, 
over de dood heen. En Pinksteren is het feest waarbij het element van de warmte van 
het vuur op de voorgrond staat, de warmte die ook maakt dat het gaat stormen op die 
dag in Jeruzalem. We weten dat als warme en koude lucht met elkaar in contact komen, 
kan het flink gaan waaien. Het gaat met Pinksteren om de warmte van de Geest, die in 
staat blijkt om kou en angst om te vormen. Zij weet de mens te ontdooien, te smelten en 
moed te geven. 
Laten we eens kijken naar die twaalf leerlingen, naar Maria en de vrouwen, die we 
tegenkomen in de eerste lezing van dat Pinksterweekend uit het boek Handelingen. Zij 
waren verdord, gewond, verhard, verkild. Doodsbang waren ze, want Jezus was weg en 
ze hadden geen moed en energie om het leven op eigen kracht voort te zetten. Er zou na 
de hemelvaart van Jezus iets gebeuren, maar wat? Hij had hun toch beloofd dat de 
Geest, de Helper, zou komen? Maar waar bleef deze Geest nu? 
Misschien herkennen we dat wel: in je verlangen naar zekerheid, naar stabiliteit wil je zo 
graag dat er meteen een oplossing is, dat je weer weet waar je aan toe bent, dat een 
leegte weer wordt opgevuld. In zo’n situatie van leegte is het goed om samen met 
anderen te zijn en om dat ‘even niet weten’ met elkaar te doorstaan. Als je je wankel, 
onzeker en angstig voelt, is het ook belangrijk om een vertrouwde plek op te zoeken. De 
leerlingen zaten die zondag in diezelfde bovenzaal waar ze vaker kwamen, eigenlijk hun 
‘parochiekerk’. En dan komt de Geest en worden ze door Haar geraakt, verwarmd en 
vervuld. Ze krijgen weer moed, ze durven de deuren open te gooien en de vele mensen 
die er zijn, toe te spreken. 

Wij zitten niet in een bovenzaal, maar velen van 
ons zien hun parochiekerk of kapel wel als een 
vertrouwde plek, waar we de Geest mogen 
ontmoeten. Of op een andere plek die ons de 
Geest doet kenbaar worden. De Geest maakt zich 
kenbaar waar mensen voor elkaar opkomen, met 
elkaar delen. Waar mensen samen datgene wat 
moeilijk is en pijn doet samen dragen. Ze is daar 
waar echt aandacht is voor de ander. Waar in 
wanhopige situaties de warmte van de hoop 
gloeit. Dat maakt iets los in ons allen. Niet uit 

sentiment of medelijden, maar uit pure warmte en zachtheid en naastenliefde. Dat is nu 
het werk van de heilige Geest.  
Pastoor Jan Geilen 
 
2. PAROCHIEAGENDA 
- elke donderdag 15.00-16.00 uur: kerk helemaal open; pastoor Geilen is aanwezig 
- 2 juni 09.30 uur: sacramentsprocessie met H. Mis 
- maandag 3 juni 20.00 uur: doopvoorbereiding (pastorie) 
- vrijdag 7 juni 10.30 uur: ziekencommunie 
- elke werkdag 18.30 uur rozenkrans bidden in de kapel Ter Ziepe en om 19.30 in kapel 
te Hellebroek 
 
3. NAASTENLIEFDE, HOE WERKT DAT? 
Naastenliefde, een gedeelte van Gods gebod. Lijkt eenvoudig en soms heel moeilijk. En 
hoe doe je dat? Jezus geeft aan van de ander houden als jezelf. Dus hoe je zelf 
behandeld wilt worden?! En Paulus geeft aan dat wie zijn naaste bemint, de wet heeft 
vervuld. En dan Augustinus, een van de kerkvaders, die spreekt over de vriendschap die 
wordt gedeeld als een Sacrament van Liefde. Het is een heilig teken, waarbij we elkaar 
erkennen en rekening houden met elkaars verschillen en elkaars diversiteit. Als we alle 



mensen liefhebben, eren we God. Uit de Bijbel leidt Augustinus af dat, dat als we met 
liefde aan elkaar verbonden zijn, we het huis van God vormen. 
En dan Paus Franciscus, bij zijn lezing op 24 maart 2024 spreekt hij over geduld als 
wortel van liefde, dus ook van naastenliefde. De paus verwijst naar het zogenaamde 
“Hooglied van de liefde” (cfr 1 Kor 13,4-7), daar brengt Apostel Paulus liefde en geduld 
sterk bijeen. Om de belangrijkste eigenschap van de naastenliefde te beschrijven, 
gebruikt hij een woord dat vertaald wordt als “grootmoedig”, “geduldig”. 
Naastenliefde is grootmoedig, en is geduldig. 
Kortom, oefen in geduld, mildheid, vriendschap, ruimhartig, groothartig, over de grenzen 
heenkijken, elkaar vrijlaten bij verschillen. Zo nodig aan te vullen met wat opkomt in je 
hart. 
Richard Griffijn 
 
4. OVERLEDEN 
Op 9 mei is mevr. Mia Linssen-Offermans (Valkenburgerweg 67) overleden. Ze was 
geboren op 23 december 1933 te Hoensbroek. De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 
17 mei om 12.00 uur in het crematorium Schifferheide te Kerkrade. 
 
Op 10 mei is dhr. Leo Speetjens (Europalaan 7) overleden. Hij was geboren op 11 
november 1934. Zijn uitvaartmis vindt plaats op donderdag 16 mei om 12.00 uur. 
 
5. COMMUNICANTEN OP PINKSTERZONDAG 

                   
 
6. OPEN KLOOSTERDAG OP ZONDAG 9 JUNI 
Het leven in een klooster spreekt tot de verbeelding. Religieuzen wijden hun hele leven 
aan God. Vanwege de stilte en het bijzondere leven in een communiteit trekken veel 
mensen zich graag een paar dagen terug in een klooster. Voor wie die mogelijkheid niet 
heeft, maar wel graag kennis wil maken met het kloosterleven wordt op zondag 9 juni 
weer een Open Kloosterdag gehouden.  
Enkele tientallen kloosters in het hele land openen dan hun deuren. De zusters, paters en 
broeders nodigen van harte uit voor een bezoek. Zij vertellen hun verhaal: wie zij zijn, 
wat zij doen en waarom ze kiezen voor een leven in dienst van God en mensen. En ze 
luisteren ook graag naar het verhaal van de bezoekers. 
Ook enkele Limburgse kloosters doen aan deze dag mee. Dit zijn in ieder geval: de 
paters camilianen in Roermond, de zusters Onder de Bogen in Maastricht, de 
benedictijnen in Vaals (Mamelis) en de liefdezusters van het Kostbaar Bloed op de 



Windraak (Sittard). Hier kunnen nog andere kloosters bij komen. Meer informatie over de 
locaties en de programma’s is vanaf mei te vinden op de website 
www.openkloosterdag.nl  
 
7. ACTIE VOOR AUTOMATISCH OPENGAANDE DEUREN 

                      
 
WEET U DAT:  
- u intenties ruim 2 weken voor de geplande datum moet opgeven om op tijd te kunnen 
worden geplaatst in Hallo Beekdaelen? 
- u de parochie helpt door zoveel mogelijk kerkbonnen te gebruiken i.p.v. cash?  
- Judith van Judith’s BloemStijl tweewekelijks voor een boeket bloemen op het altaar 
zorgt?  
- er op 1 juni een speciale inloopdag voor ouders/verzorgers is in de bibliotheek? Meer 
info: www.bibliotheeknuth.nl 
 
CITAAT: 
Voor mij vrede 
Achter mij vrede 
Onder mij vrede 
Boven mij vrede 
Beneden mij vrede. 
(Gebed van de Navajo’s) 
 


